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Gegidste wandelingen 2025 
 

Antwerpen 

ANTWERPEN: Cinemawandeling (Stien Verbelen) 
ANTWERPEN: het oude dokkengebied (Walter Milants) 
ANTWERPEN tijdens de bezetting (Jan Huysmans) 
ANTWERPEN Toer den Bougie Borgerhout (Gerd Gimbrere) 

Brussel  

BRUSSEL Van Centraal Station naar de Marollen (Dirk Lagast) 
BRUSSEL Het politieke hart: een wandeling langs de verschillende (Belgische) parlementen (Dirk 
Lagast) 
BRUSSEL Langs de stripmuren (Dirk Lagast) 
BRUSSEL Stolpersteine (Dirk Lagast) 

Limburg 

LIMBURG Beringen Mijn (Ingeburg DigneƯe en Patrick BuƯel) 
LIMBURG Genk (Ingeburg DigneƯe en Patrick BuƯel) 
LIMBURG Hasselt (Ingeburg DigneƯe) 
LIMBURG Tongeren (Ingeburg DigneƯe en Patrick BuƯel) 

Oost-Vlaanderen 

OOST-VLAANDEREN De rode wandeling Gent (Vrienden van Ons Huis) 
OOST-VLAANDEREN Ons Huis Gent (Vrienden van Ons Huis) 
OOST-VLAANDEREN Lokeren (Jeanine Bellens en Jacqueline Baetens) 
OOST-VLAANDEREN Boelwerf Temse (Patrick Mertens en Danny Pauwels) 

Vlaams-Brabant 

VLAAMS-BRABANT Aarschot (Jan Rymenams) 
VLAAMS-BRABANT Diest  (Jan Rymenams) 
VLAAMS-BRABANT Leuven Vaartkom (Tarek Peeters) 
VLAAMS-BRABANT Zaventem-centrum (Wim Lahou) 

West-Vlaanderen 

WEST-VLAANDEREN Blankenberge (Marc Dhaene) 
WEST-VLAANDEREN Brugge (Marc Dhaene) 
WEST-VLAANDEREN Oostende (Roger Deschacht) 
WEST-VLAANDEREN Roeselare (Marc Bonte) 

Wallonië 

WALLONIË Charleroi (Marie Louise De Roeck)  
WALLONIË Herstal (Jan Rymenams) 
WALLONIË Spa (Jan Rymenams) 
WALLONIË Verviers (Jan Rymenams) 
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Provincie Antwerpen 
 

Antwerpen 
Cinemawandeling  

Antwerpen was lange tijd het epicentrum van de filmwereld met meer dan 70 cinemazaaltjes én 
een teststad voor films van Warner Bros., 20th Century Fox en MGM, alvorens zij hun distributie 
voor de rest van Europa bepaalden. Filmspoelen kwamen aan in het station van Antwerpen-
Centraal en werden verdeeld over de nabijgelegen cinema’s. Grote premières met beroemde 
filmsterren waren toen heel normaal. Georges Heylen had bijna een monopolie op de uitbating 
van verschillende zalen. Onder zijn leiding was Antwerpen een échte filmstad van 1940 tot 1985. 
In 1993 kwam daar abrupt een einde aan met het faillissement van zijn concern. Wat is er van 
deze filmzalen geworden? We gaan op wandel door de stationsbuurt van Antwerpen en 
ontdekken zo de sporen van deze interessante geschiedenis: een luifel, een gevel of een stuk van 
een balkon… 

Praktisch 

 Gegidst door: Stien Verbelen 
 Start op de hoek van het Hyllithotel, De Keyserlei 28/30 (nabij station Antwerpen-Centraal). 
 Einde aan De Roma in Borgerhout (hier kan je met het openbaar vervoer terug naar 

Antwerpen-Centraal). 

 

Antwerpen 
Het oude dokkengebied 

Het verhaal van de oude dokken beginnen we rond de vorige eeuwwisseling. De dokwerkers 
hebben zich vanaf dan altijd een strijdbare arbeidersgroep getoond. Niet alleen de dokwerkers 
trouwens. Ook de scheepsherstellers stonden hun mannetje, zelfs op internationaal vlak. Beide 
arbeidersgroepen waren actief in de strijd tegen het fascisme. De dokwerkers verdienden er het 
standbeeld van de buildrager naast het stadhuis mee, de scheepsherstellers een jaarlijkse 
herdenkingsplechtigheid. Een wandeling langs gedenkwaardige plekken in en rond het Eilandje. 

Praktisch 

 Gegidst door Walter Milants 
 Start aan het schoolgebouw van Technicum De Londenstraat, Londenstraat 43 in Antwerpen 

(23 minuten wandelen van het station Antwerpen-Centraal, of 15 minuten via tram 24, halte 
‘Londen’). 

 Einde eveneens aan het Technicum 

 

Antwerpen 
Tijdens de oorlogsjaren 

Op 10 mei 1940 vallen de eerste Duitse bommen op Antwerpen. Acht dagen later bezetten de 
troepen van nazi-Duitsland de stad. Ze nemen hun intrek in de vele statige gebouwen die de stad 
telt. Antwerpen en haar bewoners moeten zich willens nillens aanpassen aan deze nieuwe 
machtsstructuur. Hoe heersen de Duitsers over de stad? Hoe lijdt de bevolking eronder? Welk 
eƯect hebben de V-bommen? En hoe wordt de stad en haar haven bevrijd? Je komt het te weten 
tijdens deze wandeling, op zoek naar de sporen van de bezetting. 
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Praktisch 

 Gegidst door: Jan Huysmans 
 Start op de hoek van de Twaalfmaandenstraat met de Meir in Antwerpen 
 Einde aan de bunkers van het Stadspark van Antwerpen 

 

Borgerhout 
Toer den Bougie  

Ken jij ‘den Bougie’? Deze oude kaarsenfabriek in het hartje van Borgerhout heeft een belangrijke 
plek ingenomen in onze geschiedenis. In 1893 werd voor de poorten van den Bougie een 
betoging voor algemeen stemrecht bloederig neergeslagen. De gevolgen hiervan lieten zich 
voelen in heel België. We nemen je mee op reis door het historische Borgerhout op het einde van 
de 19de eeuw. Wandel mee met deze unieke toer en wees verrast hoe Borgerhout de Belgische 
geschiedenis heeft veranderd. 

Praktisch 

1. Gegidst door: Gerd Gimbrere 
2. Start op het Moorkensplein in Borgerhout 
3. Einde op het Moorkensplein in Borgerhout 

 

Brussel  
 

Brussel 
Van Centraal Station naar de Marollen  

Van alle volkswijken in België is de Marollen in Brussel ongetwijfeld de bekendste en de meest 
tot de verbeelding sprekende. Het kleurrijke stadsdeel is gevestigd tussen het Zuidstation en het 
Justitiepaleis. Ontdek deze bruisende Brusselse wijk, langs onder meer de Zavel, het 
Justitiepaleis en de Hoogstraat. 

Praktisch 

 Gegidst door: Dirk Lagast 
 Start aan de voorkant van Brussel-Centraal (Europaplein) 
 Einde aan het Vossenplein. 

 

Brussel, het politieke hart 
Een wandeling langs de verschillende (Belgische) parlementen  

Korte voorstellingstekst volgt 

Praktisch 

 Gegidst door: Dirk Lagast 
 Start volgt 
 Einde volgt 

 



Gratis aanbod voor Linx+ afdelingen 
 

4 
 

 

Brussel 
Langs de stripmuren 

Wanneer je door de straten van Brussel wandelt, kan je veel muurschilderingen bewonderen die 
aan striphelden zijn gewijd: Kuifje, Asterix, de Smurfen, Corto Maltese, Thorgal, Blake & 
Mortimer... In totaal sieren meer dan 80 werken de muren van de hoofdstad. Het zijn echter niet 
de enige verwijzingen naar de negende kunst in de hoofdstad. Standbeelden en zelfs 
straatnaamborden met de namen van beroemde personages doorkruisen de Brusselse straten 
en pleinen. 

Praktisch 

 Gegidst door: Dirk Lagast 
 Start volgt 
 Einde volgt 

 

Brussel 
Stolpersteine 

10 mei 1940: nazi-Duitsland valt België binnen. Na 18 dagen geeft Leopold III de strijd op. 
Brussel lag niet op de frontlijn, maar had net als de rest van het land te lijden onder de gevolgen 
van economische plunderingen, rantsoeneringen, voedselbeperkingen, verplichte tewerkstelling 
en Jodenvervolging. Onze gids neemt je mee langs sporen van de Tweede Wereldoorlog in 
buurten van de razzia’s van 1942 en 1943. De Stolpersteine of struikelstenen herinneren aan de 
plaatsen waar mensen door de nazi’s werden opgepakt en wat er met hen is gebeurd. Achter 
gevels zitten verhalen verborgen van verzet, solidariteit of collaboratie… 

Praktisch 

 Gegidst door: Dirk Lagast 
 Start: Station Brussel Zuid 
 Einde  

 

 

Provincie Limburg 
 

Beringen 
Mijn 

Deze gidsbeurt laat je op een unieke manier kennismaken met de geschiedenis van de mijn van 
Beringen vanuit 3 perspectieven. De directeur vertelt over het ontstaan van de steenkool totdat 
de eerste steenkool voor commercieel gebruik naar boven werd gebracht. De ingenieur 
bovengrond legt aan de hand van de nog bestaande en verdwenen gebouwen de werking van de 
mijn uit. Tenslotte legt de mijnwerker je de bijzonderste architecturale kenmerken van de 
mijnwerkerscité uit, de sociale infrastructuur die er rond de mijn gebouwd werd. Tot slot richt hij 
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ook de reconversie toe. Tijdens de gidsbeurt word je geconfronteerd met levensechte verhalen 
van destijds aan de hand van nog bestaande gebouwen tot het heden. 

Praktisch 

 Gegidst door: Ingeburg DigneƯe en Patrick BuƯel 
 Start: Kioskplein in Beringen (hier is parkeerplaats voor wie met de auto komt). 
 Einde: Kioskplein Beringen  

 

Genk 

Het Thork Park wordt steeds geassocieerd met ons Limburgs mijnverleden, met koolputten, 
mijnwerkers en terrils. Het speelde een cruciale rol in de economische ontwikkeling van de 
provincie Limburg en van onze hedendaagse welvaart. Maar Thor heeft ook nog tal van andere, 
minder gekende dimensies. Wist je dat Thor een betekenis heeft? En dan nog wel een zware 
sociale betekenis? Hier werd geschiedenis geschreven, hier liet WOII sporen na, hier woedde 
destijds een zware sociale strijd. Hier was voetbal ook geen hol begrip, het werd er intens 
beleefd en nog steeds. Dankzij een grondige en geslaagde reconversie kent het gebied nu 
rustigere tijden met kansen voor iedereen.  

Praktisch 

 Gegidst door: Ingeburg DigneƯe en Patrick BuƯel 
 Start: Thor Park in Genk aan het Thorgebouw (het vroegere mijngebouw in Waterschei) 
 Einde: aan het Thorgebouw  

 

Hasselt 

Deze wandeling start aan het station, onderweg houden we halt aan enkele Stolpersteinen, aan 
de oude gevangenis van Hasselt vertellen verzetslui wat zij meegemaakt hebben tijdens WOII. 
Vervolgens brengen we een bezoek aan het Oud Kerkhof, een voorbeeld van een 
parkbegraafplaats zoals die in de 19de en het begin van de 20ste eeuw werd aangelegd. Sinds 
2004 is het een beschermd monument. Waarom ligt die begraafplaats daar? Welke symboliek 
vind je in monumenten, grafstenen en flora? Wijs me dus je laatste rustplaats en ik zal je zeggen 
wie je was en misschien ook hoe je stierf. Zelfs na de dood was er een verschil tussen rijk en 
arm, katholieken en niet-gelovigen, burgers en militairen, oud en jong… 

Praktisch 

 Gegidst door: Ingeburg DigneƯe  
 Start: station Hasselt 
 Einde: aan het station, of in het centrum voor wie nog van Hasselt wilt proeven 

 

Tongeren 

De oudste stad van België, nee sorry: de eerste stad van België! Hoe je het ook formuleert, de 
geschiedenis van Tongeren gaat ver. Het waren niet altijd makkelijke tijden, er waren redenen 
genoeg om het stadje aan te vallen. Maar welk was de sociale impact van al die gebeurtenissen, 
van die machtwissels? We steken even ons licht op bij Ambiorix, maar ook in de tempel, in de 
basiliek, in het begijnhof. 
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Praktisch 

 Gegidst door: Ingeburg DigneƯe en Patrick BuƯel 
 Start: station Tongeren  
 Einde: station Tongeren 

 

 

Provincie Oost-Vlaanderen 
 

Gent 
De rode wandeling 

In Gent is de socialistische geschiedenis alom aanwezig. Straten en pleinen, monumenten en 
andere gebouwen getuigen daarvan. Als er één plein in Gent ooggetuige was van strijd, dan is 
het wel de Vrijdagmarkt, en daar vertrekt onze wandeling dan ook. Je komt er alles te weten over 
De Groote Magazijnen en Ons Huis. Verder op je route onder meer: de eerste bakkerij van de 
Vooruit, het geboortehuis van Anseele, de Bank van de Arbeid en Feestpaleis Vooruit. En dat 
alles in sappig Gents! 

Praktisch 

 Gegidst door: de Vrienden van Ons Huis 
 Start: Industriemuseum, Minnemeers 10 in Gent 
 Einde: Kunstencentrum VIERNULVIER, Sint-Pietersnieuwstraat 23 in Gent 

 

Gent 
Ons Huis  

Al meer dan 100 jaar pronkt Ons Huis op de Vrijdagmarkt in Gent. Samen met haar 
aangrenzende zustergebouw van Bond Moyson/Groote Magazijnen torent het hoog boven de 
omliggende panden uit. Ons Huis is verheven tot een statement. Het is in dit gebouw dat 
de Gentse Socialisten in de 19de eeuw toekwamen en waar ze het hoofdkantoor van hun 
beweging neerzetten. De gebouwen dateren uit 1899 en 1902. Ons Huis wil de buitenwereld 
tonen wat de arbeider vroeger kon en nog steeds kan. Onze gidsen nemen je mee op een 
boeiende tocht door Ons Huis en de oorsprong van dit imposante gebouw. Je komt ook op 
plaatsen die normaal niet-toegankelijk zijn. 

Praktisch 

 Gegidst door: de Vrienden van Ons Huis 
 Start: Ons Huis op de Vrijdagmarkt in Gent 
 Einde: Ons Huis op de Vrijdagmarkt in Gent 
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Lokeren 

De Oost-Vlaamse Durmestad Lokeren was decennialang een stad van textielarbeiders, 
haarsnijders en armoezaaiers. In deze wandeling gaan we op zoek naar sporen van dat niet zo 
verre verleden. Je komt er meer te weten over ‘den Drol’, over de kasteelvilla’s van de rijke heren 
en de arbeiders, je krijgt een groot stuk van Lokeren Noord te zien. 

Praktisch 

 Gegidst door: Jacqueline Baetens en Jeanine Bellens 
 Start: Station Lokeren 
 Einde:  

 

Temse 
Boelwerf 

165 jaar lang was de Boelwerf Temse en Temse was de Boelwerf. Op 19 december 1996 werd het 
laatste schip te water gelaten. Daarna sloot de werf haar deuren voorgoed waarmee alle 
knowhow, kennis en kunde door decennialange ervaring door generaties was opgebouwd 
onomkeerbaar verloren ging. Onze gidsen nemen ons mee op een wandeling over De Zaat waar 
ze zelf gewerkt hebben. Onderweg vertellen ze niet alleen over alle stielen, ambachten en kennis 
die nodig was om een wereldvermaarde scheepswerf te zijn, maar ook over de sociale 
geschiedenis van de werf.  De syndicale strijd die gedurende decennia op de Boelwerf 
plaatsvond was zo specifiek dat ze ook ver buiten haar fabrieksgrenzen deining veroorzaakte. 

Praktisch 

 Gegidst door: Patrick Mertens en Danny Pauwels 
 Start op de Markt in Temse 
 Einde op de Markt in Temse  

Beluister ook onze Blik Historik podcast over het strijdsyndicalisme op de Boelwerf met 
Patrick Mertens: www.linxplus.be/podcast  

 

Provincie Vlaams-Brabant 
 

Aarschot  

In het begin van de 19de eeuw was Aarschot een kleine provinciestad die vooral van belang was 
voor de omringende agrarische streek. De industriële revolutie ging aan haar voorbij. Naast een 
enkele weeƯabriek en meerdere brouwerijen was de economische activiteit gebaseerd op 
thuiswerkers, wevers en kantwerksters en was de stad gekend voor zijn schoenmakerijen en 
messenateliers. Het Volkshuis (1907) was een opvallende vuist van het proletariaat. Het 
socialisme zou in het vrome Hageland vooral een kritische drukkingsgroep zijn. Deze wandeling 
voert ons langs de plekken die herinneren aan het moeilijke leven van de arme Aarschotse 
bevolking in de 19de eeuw en aan de vroege socialistische strijd voor een betere toekomst.  
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Praktisch 

 Gegidst door: Jan Rymenams 
 Start: station van Aarschot of aan de ruime Demerparking. De wandeling duurt zo'n 2,5 uur.  
 Einde:  station of Demerparking 

Tip: Deze wandeling is perfect te combineren met een bezoekje aan het Stedelijk Museum 
(gratis) waar je een mooi beeld krijgt van volkse beroepen en ambachten tijdens de Belle Epoque 
en het interbellum: www.hetgasthuis.be/museum  

 

Diest 

Covid heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Zonder de ontwikkeling van griepvaccins in de 
laatste decennia zou het leed niet te overzien geweest zijn. Maar hoe zat dat dan vroeger? Met de 
regelmaat van de klok teisterden pest, dysenterie en pokken onze samenleving. Waar kwamen 
die ziekten vandaan? Hoe bestreed men deze epidemieën? In deze wandeling in Diest 
doorkruisen we de stad en staan stil bij plekken met een verhaal over pestilentie en 
gezondheidszorg: quarantaine in het begijnhof, grauwzusters als Florence Nightingale, Sint-
Rochus en de pest, het pokkenschandaal in de 19de eeuw, soldaten en Venus… 

Praktisch 

 Gegidst door: Jan Rymenams 
 Start: Begijnhof, Infirmeriestraat 6 in Diest. Parking Halve Maan vlakbij. Start aan het station 

is eveneens mogelijk. De wandeling duurt 2,5 uur. 
 Einde: Grote Markt, Diest 

Tip: Deze wandeling is perfect te combineren met een bezoekje aan Museum 
Gasthuisapotheek, de oudste apotheek van het land: https://www.diest.be/museum-
gasthuisapotheek 

 

Leuven Vaartkom 

Leuven heeft de laatste jaar een grote transformatie ondergaan. Er was de herinrichting van de 
stationsbuurt en de afbraak van het Sint-Pietersziekenhuis. Eén van de grootste transformaties 
is te vinden in de Vaartkom. Daar verdween de 19de eeuwse industrie en kwamen handel en 
wonen in de plaats.  Zeker de laatste jaren gebeurt dit met het behoud van een aantal 
monumenten die herinneren aan het industrieel verleden. Hoe gebeurde deze transformatie? 
Wat was vroeger (en nu) het belang van de Vaart? Dat kom je allemaal te weten in deze 
wandeling. 

Praktisch 

 Gegidst door: Tarek Peeters 
 Start aan het station van Leuven (Martelarenplein) 
 Einde: Layensplein (achter de Sint-Pieterskerk, net naast de Grote Markt; op ca. 10 min. 

Wandelen van het station) 
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Zaventem-centrum 

Welkom in dé industriegemeente van Midden-Brabant tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw. 
Zaventem is vandaag gekend als de gemeente van onze nationale luchthaven, maar eigenlijk is 
dit een redelijk jonge bedrijfstak. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was er van de luchthaven 
zoals we die nu kennen geen sprake. Voor 1830 was Zaventem een agrarische gemeente. De 
industrialisering had alles te maken met de aanwezigheid van rivieren en beken met de 
bijhorende molens om graan te malen. Deze molens werden ook gebruikt voor de productie van 
papier. Met de industriële revolutie en de opkomst van stoommachines groeide Zaventem uit tot 
dé industriegemeente in Midden-Brabant. Tijdens deze wandeling herbeleef je de overblijfselen 
van deze korte, intense periode. 

Praktisch 

 Gegidst door: Wim Lahou 
 Start: station Zaventem, kant Karel Quitmannplein 
 Einde: station Zaventem 

 

Provincie West-Vlaanderen 
 

Blankenberge  

Blankenberge ontstond als eenvoudig vissersdorpje tussen de ‘blanke’ duinentoppen en groeide 
uit tot een mondaine badplaats dankzij de aanleg van het spoor en de opkomst van het 
kusttoerisme. Met onze wandeling volgen we de sporen van deze groei tot het huidige 
stadsbeeld. We bekijken de prachtige art nouveau villa’s die getuigen van de tijd toen vissers, 
werkmensen en rijke burgerij leefden in het begin van de 20ste eeuw. We vertellen over Leopold 
II en de Kongo, de kusttram, WO II en zien hoe al die sporen nog terug te vinden zijn in het 
stadsbeeld. 

Praktisch 

 Gegidst door: Marc Dhaene 
 Start: station Blankenberge  
 Einde: jachthaven (aan de paravang)  

 

Brugge  

We starten deze wandeling op de Markt waar heel wat te vertellen valt, en niet alleen over de 
Brugse geschiedenis. We gaan op zoek naar anekdotes, historische weetjes en over het leven in 
deze “middeleeuwse” stad. Een ontdekkingstocht tussen de vele kerken en historische plekken 
en hoe de “werkman” toerist is geworden in eigen stad. En wat betekende Achiel Van Acker – 
peetvader van de sociale zekerheid – voor Brugge? 

Praktisch 

 Gegidst door: Marc Dhaene 
 Start: de grote Markt in Brugge  
 Einde:  eveneens Markt Brugge 
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Tip: Er is een grote betaalparking aan het station. Van daaruit kan je mee met de gratis 
shuttlebus tot aan de Markt (halte Wollestraat). Meer info over de shuttlebus… 

 

Oostende  

Onze gids vertelt je de mooiste verhalen over Oostende. Deze badstad is gekend als de bakermat 
van de Rode Vloot, de socialistische rederij opgericht onder leiding van Anseele. Vakantie aan 
zee werd mede dankzij de syndicale strijd toegankelijk voor iedereen onder de vorm van ‘congé 
payé’. Voor wie liever kunst en architectuur gade slaat, biedt deze badstad unieke restanten van 
de zeedijkarchitectuur en tal van musea. Ga mee op wandel op en je zal versteld staan van deze 
prachtige badstad! 

Praktisch 

 Gegidst door: Roger Deschacht 
 Start: station Oostende 
 Einde: station Oostende 

Deze wandelingen kan je NIET boeken van half mei tot half juni en van eind augustus tot eind 
september. 

 

Roeselare  

Roeselare ontwikkelde zich de voorbije jaren van een ingedommeld provincienest tot een 
ambitieuze centrumstad op mensenmaat. Economisch profileerde Roeselare zich als motor van 
de regio Midwest. Er werden nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken uitgetekend, een 
economisch plan opgesteld, een warmtenet uitgerold en innovatieve shoppingsystemen 
ontwikkeld. De Nieuwmarkters, de Roeselaarse haven, stadsparken en natuurlijk de Ronde Kom 
komen aan bod in deze wandeling, waar ook het socialistisch verleden af en toe naar boven 
komt. 

Praktisch 

 Gegidst door: Marc Bonte 
 Start: station Roeselare 
 Einde:  station Roeselare 
 Duur: 1u30 (met stop onderweg 2u) 

 

Wallonië 
 

Charleroi  

Charleroi torst een loodzware reputatie én een staalzwart verleden. De inwoners, les Carolos, 
gaan gebukt onder het complex van de reputatie van de stad. Ten onrechte. De stad is meer dan 
een bezoek waard. Hier geen prestigieus nieuw station, maar een mooi gerenoveerd gebouw van 
waaruit vroeger de glasblazers vertrokken naar Amerika en waar massaal Vlamingen toekwamen 
om te komen werken én Waal te worden. Deze wandeling voert je langs de Samber tussen 



Gratis aanbod voor Linx+ afdelingen 
 

11 
 

Charleroi en Marchienne-au-Pont, langs street art van Matthias Schoenaerts en tussen oude en 
nieuwe fabrieken. Bienvenue! 

Praktisch 

 Gegidst door: Marie Louise De Roeck 
 Start: Stationshal Charleroi-Centraal (Charleroi-Zuid)  
 Einde: station Charleroi of een andere plaats in de stad op verzoek van de groep. 

 

Spa  

Spa was ooit het mondaine oord waar de monarchie en de rijke bourgeoisie van Europa 
verpozing zocht. Niet voor niets noemde Jozef II Spa het ‘Café de l’Europe’. Gedurende eeuwen 
was het stadje gekend om zijn geneeskrachtige bronnen totdat het in de 18de eeuw het 
modernste en meest geliefde gok- en amusementsoord werd van de rijken der aarde. In de 19de 
eeuw tracht het aan te sluiten bij de rage van heilzame baden, wandelingen en sport. Begin 
20ste eeuw wordt Spa Monopole niet toevallig het drinkwater van het Koninklijk Hof. Het is een 
stadje met een boeiende geschiedenis waar ondanks de invloed van illustere bezoekers een 
hardnekkig provincialisme heerste. Spa dingt vandaag ambitieus naar de titel van 
Werelderfgoed. En dat kan. Het patrimonium is uniek en typisch voor de ontwikkeling van een 
kuuroord, met prachtige gebouwen. En het is nog altijd een actief kuuroord. Gedurende deze 
excursie ontdekken we 300 jaar geschiedenis in anekdotes en steen. 

Praktisch 

 Gegidst door: Jan Rymenams 
 Start:  station van Spa of aan de toeristische dienst (Rue du Marché 1a, 4900 Spa). De 

wandeling duurt zo'n 2,5 uur.  
 Einde: station of aan de toeristische dienst 

Tip: Ook als dagprogramma mogelijk, in combinatie met een bezoek aan het Museum van de 
was, een wandeling in de natuur (‘la promenade des artistes’) of per autocar met een bezoek 
aan de bron La Sauvenière of aan het oude vestingstadje Limbourg. 

 

Herstal  

Met ruim 40.000 inwoners is Herstal een van de dichtstbevolkte industriële voorsteden van Luik. 
Sinds de middeleeuwen waren steenkolen en smederijen de belangrijkste nijverheid. In de 20ste 
eeuw kenden de wapenindustrie en de productie van de moto’s van FN, Sareola en Gillet 
wereldvermaardheid. Vandaag is er nog een beperkte bedrijvigheid van FN in het centrum van de 
stad. Na de sluitingen in de jaren 1970 erfde de stad de verlaten fabriekssites en de grijze terrils. 
Vandaag zijn die terrils groene natuurgebieden, maar de reconversie van de fabriekssites was 
geen onverdeeld succes. Tijdens deze opvallend groene wandeling ontdekken we onder andere 
de beboste terrils en hun onzekere toekomst, de reconversie van de mijnen naar een exclusief 
golfterrein, een verlaten modern station en de springlevende FN-fabriek. Maar we staan ook stil 
bij getuigen van het verleden: arbeiderswijken, de vrouwenstaking van 1966, de gemeenschap 
van Italiaanse migranten en de afbraak van het coöperatief ‘La Ruche’ voor de bouw van een 
spectaculair nieuw stadhuis. 
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Praktisch 

 Gegidst door: Jan Rymenams 

Een mogelijk dagprogramma zou kunnen zijn: 

 Start om ca. 11u00 aan het station van Herstal. Er is een rechtstreekse treinverbinding vanuit 
Luik-Guillemins (vertrek om 10:37) naar Herstal (aankomst om 10:57). Let op: slechts één 
trein per uur! 

 In de voormiddag overweegt het groene aspect. Als het weer droog genoeg is ‘beklimmen’ we 
aan een zacht tempo een terril. Stevige wandelschoenen zijn aangewezen! 

 ‘s Middags kunnen we onze knapzak aanspreken in het vroegere mijnwerkerscafé ‘de la 
Petite Bacnure’. Opgelet: Hier is geen eten verkrijgbaar, dus breng je eigen boterhammetjes 
mee! Drankje op eigen kosten. 

 We eindigen voor de trein van 16.00 uur. 

 

Verviers  

Een wandeling langsheen multiculturaliteit, sociale strijd en een vergeten rijk historisch en 
industrieel patrimonium. Verviers herinneren we als de industriestad van wol- en 
textielverwerking. Grauw dus, en niet interessant. Sinds de jaren 1970 zijn nagenoeg alle 
fabrieken ontmanteld. Als Europees centrum van een ongebreideld liberalisme was het zowel 
vooruitstrevend en inventief als ongemeen hard tegenover het volkse proletariaat. Verviers was 
dan ook een internationale koploper in de conflicten tussen werkgever en werknemer en de 
strijd om betere levensvoorwaarden. Zowel van de verfijnde cultuur van de bourgeoisie met 
prachtige huizen en ontmoetingsplaatsen als van de trieste huisvesting van de arbeiders kunnen 
we nog veel zien. In Verviers vinden we zowel de armste als de rijkste wijken van het land.  

Praktisch 

 Gegidst door: Jan Rymenams 
 Start: het station Verviers-Centraal of aan de toeristische dienst (Rue Xhavée 61, 4800 

Verviers). De wandeling duurt zo'n 2,5 uur. 
 Einde:  station Verviers-Centraal of aan de toeristische dienst 

Tip: Deze wandeling is perfect te combineren met een bezoekje aan het Toeristisch Centrum 
voor Wol en Mode, het Chocolademuseum van Darcis of een bezoek aan het vestingstadje 
Limbourg. 

 


